Israél 70 jaar... teken van hoop!
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70 jaar Israél. Een teken van hoop! Ondanks de dreiging van omliggende landen in het
Midden-Oosten bestaat Israél nog steeds. We zien er de hand van God in, die zijn volk niet loslaat.

Dat biedt ons hoop. En dat staat ook in de Bijbel: Israél heeft de roeping om hoop te zijn voor de volken.

%X Op de website van het CIS hebben we hierover een speciale Bijbelstudie met Prezi voor jongeren
klaarstaan.

£ Er zijn verschillende werkvormen beschikbaar op de website www.hetcis.nl om het thema
verder uit te werken met jongeren. Wat dacht je van een Kahoot Challenge? Leuk om met de
jeugdvereniging, je klas of alleen thuis te doen op Internet. Daarin krijg je informatie in mooie
filmpjes en testen we je kennis met een quiz. Ga de uitdaging aan met andere jongeren uit
het hele land!

X Met elkaar interactief nadenken over dit thema onder leiding van een spreker kan natuurlijk ook!
Bijvoorbeeld als start of afsluiting van het catechese-seizoen, het jeugdwerk in de kerk of een

gastles op school. Neem contact op met het CIS en vraag naar de mogelijkheden.

Dit document bevat vragen en werkvormen om het thema voor de Israélzondag 2018 verder uit te werken
met jongeren. Het materiaal is downloadbaar op www.hetcis.nl. Dit materiaal vormt onderdeel van een

pakket voor Israélzondag, dat het CIS heeft samengesteld.

& De vragen over Exodus 32 sluiten aan bij een preekschets over Ezechiél 37.

Deze preekschets is aan veel predikanten toegestuurd. Het is aan te bevelen om ruim
voor de Israélzondag contact op te nemen met je predikant om af te stemmen wat
mogelijk is. Zo kan bijvoorbeeld de preek en de Bijbelstudie met jongeren goed op
elkaar worden afgestemd. Een blad met bijbelstudievragen kan ook nog meegegeven
worden aan het einde van de dienst om thuis over door te praten. Het materiaal is te
downloaden op de website.

% Preekbespreking / Bijbelstudie voor jongeren. Hieronder staan twee mogelijkheden
voor een interactieve Bijbelstudie. Het zou mooi zijn als de preek hierop afgestemd is
en de voorganger eventueel meedoet met de bespreking na afloop. De Bijbelstudie kan
ook heel goed afzonderlijk behandeld worden.

1. Blad met een korte inleiding en te bespreken vragen en stellingen. Deze optie is
kant en klaar te printen en makkelijk in te zetten. De Bijbelstudie is ook goed te
gebruiken als leidraad voor een preekbespreking met de gehele gemeente.


http://www.hetcis.nl/

2. PREZI-presentatie (te downloaden op de website) met hieronder de begeleidende
tekst en mogelijkheden voor jeugdleiders. Deze optie sluit mooi aan bij de
beeldcultuur en belevingswereld van jongeren. Het is aan te bevelen de
begeleidende tekst bij de presentatie (hieronder) te printen voor degene die de
leiding heeft tijdens de preekbespreking.

% Korte vlogs (video’s) vanuit Jeruzalem m.b.t. het thema. Deze video’s kunnen heel
goed gebruikt worden als introductie op het thema in jeugdgroepen of in een andere
setting.

& Vertelschets voor een Bijbelverhaal voor kinderen met een verwerkingsopdracht

Intro voor jongeren programma

De volgende tekst is bruikbaar als introductietekst bij de start van het jongerenprogramma
en/of om te gebruiken in de aankondiging in het kerkblad.

Israél 70 jaar, een teken van hoop! De eeuwen door hebben de Joden verspreid over de wereld
gewoond. Ze waren vreemdelingen in een ander land. Hoe is het dan toch mogelijk dat er altijd
een groep Joden is geweest die zichzelf is gebleven? Dit kon omdat God Zich had verbonden
aan hen en woorden had gegeven om mee te leven. In de tijd van Mozes mochten ze met die
woorden op weg gaan naar Israél. Het beloofde land hebben ze in de loop van de geschiedenis
herhaaldelijk moeten verlaten als straf en door onderdrukking. Nu wonen Joden alweer 70 jaar
in hun eigen staat Israél, een teken van hoop!



Bijbelstudie vragen en stellingen

Exodus 32 en 33 vs. 1

(optie 1)

Toelichting (voor de Bijbelstudieleider te gebruiken als intro)

Dit hoofdstuk uit de geschiedenis van Israél vertelt over een zwarte bladzijde uit het allereerste begin
van Gods volk. God heeft zijn volk bevrijd en uitgeleid uit Egypte. Hij wil hen naar het beloofde land
brengen. Ze moeten nog door een woestijn. Maar God laat hen niet los.

Midden in die woestijn geeft God een teken, dat Hij bij zijn volk wil wonen. Ze krijgen daar de tien
geboden, waarin God laat zien hoe zij met Hem kunnen leven (Exodus 20). Dan roept God Mozes de
berg op, om met hem te spreken. God vertelt dat Hij voortaan bij zijn volk wil wonen in een
tabernakel (je vindt die beschreven in Exodus 25-31). Prachtig: zo laat God zien dat Hij hen niet
loslaat! Maar terwijl Mozes dat allemaal te horen krijgt, denkt het volk dat Mozes niet meer terug
komt. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Terwijl God bezig is te laten zien hoe Hij voortaan bij zijn volk
wil wonen, vragen de mensen zich af waarom ze niet iets meer van God te zien krijgen.

Ze vragen aan Adaron om een beeld te maken, zodat ze God dichter bij zich kunnen krijgen. Dat
denken ze voor elkaar te krijgen met dat beeld: God dichterbij krijgen. Dat gebeurt, terwijl God bezig
is er voor te zorgen, dat Hij voortaan zichtbaar bij hen is, in de tabernakel. Het laat het ongeduld zien
van ons mensen, en de grote fout die we steeds begaan: dat wij God wel willen dienen, maar op onze
manier. Adron: maak God voor ons zichtbaar zoals wij willen!

Hoe zal God reageren? Zal Hij hen voorgoed wegsturen? In de Joodse traditie hoort de lezing van
deze geschiedenis van het gouden kalf bij de lezing van de profetie uit Ezechiél 37. Ook daar gaat het
over een hopeloze toestand. Israél heeft geen hoop meer. Dat is terecht, want ze hebben God de rug
toegekeerd. Ze hebben niet geluisterd. Daarom is hun hoop vervlogen. Ezechiél ziet dat als een beeld
voor zich: een dal met dode botten. Z¢ is het gesteld met Israél; door hun eigen ongehoorzaamheid.
En téch! En téch is er hoop. Niet omdat de mensen zo goed zijn, maar omdat God trouw is. Hij wil zijn
volk in leven laten, zelfs een compleet nieuw leven geven, en weer in hun land brengen. Ezechiél zag
in een visioen hoe die dode botten tot levende lichamen werden. En Mozes krijgt straks van God te
horen dat de HEERE dwars door alles heen bij zijn volk wil blijven (Ex. 33:14-17).

Diezelfde God mogen wij kennen. Veel geduldiger dan wij ons kunnen voorstellen. Veel genadiger
dan wij kunnen snappen. Veel dichter bij dan wij ons kunnen indenken. Ook al kunnen we Hem niet
zien... de geschiedenis van Israél maakt duidelijk dat Hij er wel is. Hij zorgt precies voor wat wij nodig
hebben. En Hij vraagt ook ons geduldig te geloven en te luisteren naar wat Hij zegt.

Net als Israél toen uiteindelijk in het land terecht kwam zo heeft God zijn volk opnieuw in het land
gebracht. Dit is een teken dat het waar is wat Hij zegt. Omdat Hij trouw toont aan Israél mogen wij
ook hoop hebben, ons vasthouden aan Zijn beloften en trouw.

Jezus Christus heeft het ons verzekerd, dat God ook voor ons dezelfde wil zijn. Door Jezus mogen wij
bij de God van Israél horen. En daarom is wat Israél vandaag ontvangt van God nog steeds een teken
hoop. Omdat het de trouw laat zien van diezelfde God, waar wij ook bij mogen horen, door het
geloof in Jezus Christus.



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Lees eerst Exodus 32:1-33:1

Wat is je eerste indruk na het lezen van deze geschiedenis? Benoem in een aantal
steekwoorden wat je is opgevallen.

Je zou zeggen dat het volk best goede bedoelingen had. Ze wilden graag dat God met hen
mee ging. Daarom moest Adron dat beeld maken (Ex. 33:1). Probeer eens boven tafel te
krijgen wat de diepere motieven zijn van God om dit niet goed te vinden.

Bespreek de volgende stelling met elkaar:
Stelling: Dat Israél weer leeft in het land dat God hen beloofd heeft, laat ons de trouw van
God zien, ook voor ons.

Ondanks dat Joden over de hele wereld zijn verspreid door oorlogen en ballingschap, is het
volk nooit helemaal uitgeroeid of opgegaan in andere volken. Overal ter wereld hebben
Joden hun identiteit bewaard door te leven met en volgens de woorden van God.

Wat heeft het ons te zeggen dat het Joodse volk de band met het land Israél en Jeruzalem
altijd heeft vastgehouden in hun liederen en gebeden? (kijk ook even op hetcis.nl voor een
korte vlog hierover)

70 jaar geleden werd Israél weer een eigen staat. Van alle kanten zijn ze aangevallen en
bedreigd en hebben ze stand weten te houden.

Zou het na deze wonderlijke 70 jaar nog kunnen gebeuren dat Joden het land nog weer een
keer moeten verlaten; dat het ophoudt om een Joodse staat te zijn? (lees ook Deut. 4:40)

Mozes geeft de woorden van God door en later bidt hij, smeekt hij bij God om genade voor
het volk. Op welke manieren zien we in dit Bijbelgedeelte iets van wat Jezus later deed? En
wat zijn de verschillen?



8)

9)

God wil blijkbaar dat de mensen die Hem dienen en liefhebben anders zijn dan de andere
mensen. Hijzelf is anders (lees ‘heilig’) dan de goden die door mensen zijn bedacht. Even heel
praktisch. Bespreek eens hoe dat anders zijn van ons er dan zou moeten uitzien in het leven

van elke dag. Wat zijn de kenmerken van iemand die met de woorden van God leeft? Kunnen
we in die zin ook iets leren van hoe gelovige Joden dat altijd en overal gedaan hebben?

Israél 70 jaar... teken van hoop!

Op welke manieren zie je de verbinding van het gedeelte uit de Bijbelstudie en het feit dat
we dit jaar vieren dat er alweer 70 jaar een Joodse staat Israél is?



Bijbelstudie met PREZI presentatie

(optie 2)

Ga naar www.hetcis.nl voor de link naar de PREZI-presentatie. De bijbelstudieleider kan de
presentatie gebruiken om er een interactieve Bijbelstudie van te maken.

Handreikingen bij de Bijbelstudie:

o De Prezi begint met een introductievlog vanuit Jeruzalem over het thema.

e In het tweede filmpje wordt het Bijbelgedeelte voorgelezen.

e Vervolgens komen de vragen één voor één in beeld. Je kunt hieruit natuurlijk een
keuze maken naar gelang de beschikbare tijd. Sommige vragen zijn wat meer
geschikt voor de oudere jeugd, die kun je eenvoudig overslaan.

e Het zijn niet alleen vragen, maar ook stellingen die voorbijkomen. Je kunt ervoor
kiezen om per vraag eerst iedereen voor zichzelf een antwoord te laten opschrijven
en de antwoorden vervolgens in groepjes of plenair te bespreken.

e We sluiten af met een kort filmpje waarin we een vraag krijgen om mee te nemen
naar huis.

Verwerking Bijbelstudie

Op de website www.hetcis.nl staat ook een leuk spel klaar. We hebben een Kahoot Challenge
gemaakt. Dat is een online quiz met allerlei vragen en weetjes over Israél. Je kunt dit op je mobiel
met internet spelen, alleen of juist met elkaar op de club, in de klas of op de vereniging. Ga de
uitdaging aan met jongeren uit het hele land!


http://www.hetcis.nl/
http://www.hetcis.nl/

